Even voorstellen,

De meeste kennen mij als de man van.... of de vader van....

Mijn naam is dus Gerard Rike en ik heb mij op 10 november tijdens de ruiter bijeenkomst
beschikbaar gesteld voor de functie van Sportcommissaris van het NSUP en dit op 14
november nogmaals bevestigd bij de commissie die door de Ledenraad was aangesteld mbt
het zoeken naar nieuwe bestuursleden.

Even een stukje heden en achtergrond, ;

In mijn dagelijks leven run ik een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke
beperking, samen met mijn echtgenote, zoon en dochter.

In het recente verleden ben ik projectmanager geweest bij een zeer groot internationaal
bedrijf en had de leiding over een grote groep gemotiveerde mensen.

Mijn sportief verleden begint op jonge leeftijd in de motorsport.

In mijn sportcarriére heb ik gebruik kunnen maken van de beste coaching, trainers en
managers, die in mijn sport actief waren/zijn.

Ik ben door deze mensen tot het uiterste gepusht om meer uit mijzelf te halen dan wat ik
zelf ooit voor mogelijk hield om mijn doelstellingen te bereiken.

Mijn visie in topsport is om alle randzaken zo duidelijk en goed mogelijk te analyseren en
daarop te anticiperen om de best mogelijke prestatie te realiseren die op dat moment
mogelijk is.

Daar ik vader ben van een ruiter die actief is in de IJslandse paardensport loop ik al een tijdje
mee in de wereld van het NSIJP.

Ook als echtgenoot van een internationaal sport-jurylid is het vanzelfsprekend, dat ik de
nodige kennis heb vergaard over denkwijze en tradities in de lslandse paardensport en heb
daardoor ook zeer veel nationale en internationale contacten.

In het verleden ben ik tweemaal actief geweest als een van de drie stafleden, die het
toenmalige WK-team moesten begeleiden tijdens hun WK deelname.

Sinds enkele jaren heb ik het gevoel dat ik meer wil betekenen voor ruiters en mensen in de
lJslandse paardensport.

Helaas loop ik regelmatig tegen muren op, door mijn zgn. belangen die ik zou kunnen
hebben met betrekking tot het uitoefenen van de sport door mijn dochter, hetgeen ik wel
enigszins begrijp. In onze kleine lslander wereld kun je jezelf ook afvragen wie er geen
belangen heeft bij het bekleden van een functie binnen het NSIIP. Maar dit soort zaken kun
je als professional wel degelijk duidelijk gescheiden houden.

Nu komt het grijze wolkje, wat ik schijnbaar bij me draag, om de hoek kijken.

In het verleden ben ik regelmatig opgekomen voor ruiters, die in mijn ogen onrecht werden
aangedaan tijdens het rijden van wedstrijden en of trainingen.

Omdat ik zelf weet wat er allemaal moet gebeuren om tot grote prestaties te komen (denk
aan jaren training, tijd en geld), kan ik het moeilijk verkroppen als ik zie dat iets of iemand dit
in de weg staat door onkunde of onmacht en daardoor ruiters benadeelt of onrecht
aandoet.

Ik begrijp dat er hierdoor bij sommige mensen enige controverse bestaat.

Heb ik spijt van het stukje (grijze wolk) dat ik misschien over mijzelf heb gecreéerd?

Jaen Nee

JA, als het mijn aanstelling als sportcommissaris in de weg staat en NEE, omdat ik altijd zal
opkomen voor mensen in het belang van de sport.
Sport is emotie en als er geen emotie is bedrijf je geen topsport.

Mijn visie als eventueel sportcommissaris is:
Transparantie,

Eerlijkheid

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Mijn doelstelling is om de juiste mensen om mij heen te vergaren, die mij van advies kunnen
voorzien in de keuzes en beslissingen die onze vereniging naar een hoger plan kunnen
brengen. .

Met vriendelijke groet,

Gerard




